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Fietsmaatjes Apeldoorn viert haar 3e verjaardag  

Zondag 21 september, stonden we stil bij Wereld Alzheimer Dag en vierden we 

de 3e verjaardag van Fietsmaatjes. 

Bij hotel Apeldoorn, van der Valk, locatie van een van onze stallingen, 

verzamelden zich 10 duofietsen, 23 vrijwilligers en gasten voor de viering van 

de 3e verjaardag van Fietsmaatjes Apeldoorn. En natuurlijk starten we met 

koffie met taart en een klein presentje: een ‘vergeet me niet speldje’ refererend 

aan de Wereld Alzheimer Dag.  

Het thema voor deze dag staat in het 

teken van samen muziek maken. 

Onderweg zijn dan ook 2 stops gepland 

waar we dat samen kunnen beleven.  Na 

de groepsfoto gaan we in een lange sliert 

duofietsen op weg door Osseveld en 

Sprenkelaar richting park Zuidbroek waar 

we een mooi ommetje maken om bij buurt 

centrum de Groene Hoven met open 

armen ontvangen te worden voor een 

bijzondere Turkse happening, met (trommel) muziek, drankjes en ontzettend 

lekkere hapjes. De voetjes gaan al snel van de vloer tijdens de groepsdans. 

Enigszins bezwaard (er zijn nog zo veel hapjes over) gaan we na een half uur 

weer op weg, nu richting het marktplein. Langs de mooie snelstromende Grift 

rijden we het centrum in. Daar staat het Smartlappen meezing koor al op te 

treden. Natuurlijk meezingen met onder andere Corry Konings en Johnny 

Jordaan. Aan alles komt een einde, ook aan het optreden. Met een rondje om 

het koor vertrekt de duofiets stoet weer naar het startpunt, waar we met een 

drankje nog op de 3e verjaardag van Fietsmaatjes Apeldoorn toasten. Een heel 

gezellige en goed georganiseerde dag volgens alle deelnemers. De paar 

regenbuitjes onderweg waren snel weer vergeten. Volgend jaar weer? Verderop 

in deze nieuwsbrief reacties van de deelnemers. 

 
 

 
 

 
 

 

 Van de redacteur 
In deze feestelijke uitgave staan 

we stil bij een drietal mijlpalen 

die we als Fietsmaatjes Apeldoorn 

e.o. afgelopen periode vierden: 

onze 3e verjaardag, de 3000e 

vrijwilliger rit en de bouw en 

opening van 2 nieuwe stallingen. 

Werving van nieuwe gasten en 

vrijwilligers verloopt goed mede 

door de verschillende 

persberichten en gerichte acties, 

zoals in deze nieuwsbrief 

beschreven. Daarnaast natuurlijk 

opnieuw een aantal persoonlijke 

belevenissen van onze vrijwilligers 

en gasten. Blijf ze insturen.  

 

Cadeaukaarten 

In de pers de afgelopen periode 

melding dat het bedrijf dat 

cadeaupassen uitgaf (Groupcard) 

failliet is. Voor mensen met zo’n 

kaart en een aantal gemeentes 

een enorme domper omdat de 

stadskaarten van de een op de 

andere dag niets meer waard 

bleken. Gelukkig geldt dit niet 

voor de Apeldoorn stadspas 

(Loyaltygroup). Deze kan gewoon 

gebruikt blijven worden om het 

rittensaldo te verhogen.  

 

Wachtlijst 

Alle activiteiten gericht op het 

werven van meer vrijwilligers lijken 

dit jaar geloond te hebben. De 

wachtlijst voor gasten is 

significant korter geworden. We 

blijven natuurlijk actief om 

vrijwilligers, gasten en kader leden 

te werven. Zie hiervoor 

bijvoorbeeld de verschillende 

nieuwsberichten in deze 

nieuwsbrief, die de afgelopen 

periode zijn verschenen en het 

verslag van de vrijwilligers dag in 

Orpheus 

 

Nieuwe coördinatoren 

Een van de mede oprichters van 

Fietsmaatjes Apeldoorn e.o., Ed 

van Leeuwen, is na een korte 

absentie weer ingestapt als 

coördinator voor de wijk Noord 

en centrum. Nicole Schuijer is 

recent begonnen als coördinator 

in Zuid.  
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Feestelijke mijlpaal, 3000e 

vrijwilligersrit 
 

Op vrijdag 19 september werd de 3000e vrijwilligersrit op de duofiets gevierd! 

En dat al binnen drie jaar na de oprichting — een bewijs van hoe 

hartverwarmend en succesvol ons initiatief is. 

De feestelijke rit werd gevierd op de mooie locatie van Bospaviljoen 't Leesten, 

waar enkele vrijwilligers samenkwamen om dit bijzondere duo Dirk de Bie en 

Lineke de Groot in het zonnetje te zetten. De rit naar 't Leesten is sowieso al 

een prachtige tocht door de natuur. 

Bij Fietsmaatjes draait alles om verbinding, beweging en plezier. Dankzij de inzet 

van onze geweldige vrijwilligers kunnen mensen die niet meer zelfstandig kunnen 

fietsen tóch blijven genieten van de buitenlucht en het gezelschap. 

Een enorme dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen — van trouwe 

vrijwilligers tot enthousiaste gasten. Samen blijven we fietsen richting nog veel 

meer mooie mijlpalen! 

Onze stichting blijft alsmaar groeien, daarom zijn we continu op zoek naar 

vrijwilligers die regelmatig een rondje willen fietsen met een vaste gast. Zie jij dit 

ook wel zitten? Meld je dan aan via: www.fietsmaatjesapeldoorn.nl 

 

 

 
 

____________________________________________________________________________ 

Samenwerking met Atlant 
 

 

Koningin Wilhelmina, een verzorgingshuis van Atlant (Anklaar, Operaplein) 

benaderde ons voor een 

mogelijke samenwerking. Wij 

mogen hun duofiets, een van 

Raam gebruiken als we als 

tegenprestatie met een aantal 

gasten van hen zouden willen 

fietsen. 2 vrijwilligers hebben 

hiervoor hun hulp 

aangeboden. Meer natuurlijk 

welkom voor 1 rit per maand 

met max 2 gasten. De eerste 

ritjes zijn inmiddels gereden. 

De (toegang en gebruikers) 

procedure is inmiddels 

geschreven en getest.  

 

We verwachten dat we 

binnenkort kunnen starten 

met deze extra fiets en 

stalling. Hierover volgt dan 

een aparte mailing met daarin 

een toelichting op de te 

volgen procedures   

 

  

Nieuwe stallingen 

In de laatste nieuwskrant kon je 

al lezen over de bouw van 2 

nieuwe stallingen om nog van 

meer plekken te kunnen 

vertrekken. Beide stallingen zijn 

inmiddels gereed. Een 

compliment voor 

opperbouwmeester Bennie Otten 

en alle vrijwilligers die hebben 

meegeholpen is dan ook op zijn 

plaats. 

De stalling in Zuid is inmiddels 

operationeel; onze 8e fiets, een 

Huka staat daar gereed voor 

alle vrijwilligers om mooie 

tochten op te gaan maken. De 

stalling bevindt zich achter het 

Denksportcentrum aan de 

Dubbelbeek 24. 

 

 
 

Een toelichting op de 

toegangsprocedure tot deze 

container stalling en de 

(afwijkende) procedure om de 

accu’s van de Huka fiets te 

halen en op te laden, vind je op 

onze website. 

 

De extra stalling aan de 

Kelvinstraat is bedoeld voor de 

volgende 9e fiets, die we dit jaar 

nog aanschaffen. 

  

Zuiderparkfestival 

Op 6 september vond het 

jaarlijkse Zuiderparkfestival plaats 

bij het buurthuis Maasstraat.  

Fietsmaatjes Apeldoorn werden 

daar vertegenwoordigd door 

vrijwilliger Anny Noordman en 

partner Hans Kuijpers. Ze reden 

dit jaar de 2000e rit.  

De nodige aanloop, gesprekjes 

en flyers uitdelen maakten het 

een leuke dag voor beiden.  

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064584345966&__cft__%5b0%5d=AZUFB42GKzAZhp6c-NEbhzcUKwdW3Qjm1mAbm6KCPSfn1Q8s6VEndqLnGtAaRdAUi1fHCRRN1XYggAqhi2bSVjnyjVefGPQfcPTo9b9SWa7g0yzz0sh-c8_dL1nSLv2uPPRPqHGxNa1Q_EF2v7HWb45-xKXxoqtu1mwZsFK0KHmhxCFg4OfA--BaIR1raSZw2_4&__tn__=-%5dK-R
http://www.fietsmaatjesapeldoorn.nl/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR6K2y9MHDOiJKZHjoQyb8eRj0BkG18WOx5QH0GvpTEXUM-DJu4EFP808c988Q_aem_WLikLFKGvyPomCkY-dH8vw
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Fietsmaatjes Apeldoorn in de pers 
In onze zoektocht naar vrijwilligers en gasten proberen we geregeld in de pers 

berichtjes geplaatst te krijgen. Bijgevoegd voorbeelden uit de Stedendriehoek, 

de Zuidkrant en het Wenum-Wiesel magazine.  

 

 

 

 

 

Verslag van de Vrijwilligersdag Orpheus 4 oktober 
 

Er kwam een aankondiging van de vrijwilligersmarkt in de nieuwsbrief in 

het voorjaar. Dat leek me wel weer wat. Vorig jaar hebben Ankie, Ed en 

ik er gestaan en veel mensen gesproken, de organisatie gepromoot en 

gelukkig een aantal vrijwilligers erbij kunnen halen. Daarom me weer 

opgegeven en Ed en Joke wilden wel mee. 

De fiets gereserveerd maar helaas kreeg die vlak daarvoor problemen, 

fijn dus dat er meerdere fietsen binnen de organisatie zijn! Want een 

fiets hoort er natuurlijk wel te staan. 

Op naar Orpheus, het weer is onstuimig met in de morgen veel regen, 

als er nu maar mensen komen naar de markt.... Het zonnetje breekt 

rond 13 uur soms door en we besluiten om onder de overkapping te 

gaan staan. Dit heeft het grote voordeel dat de duo fiets vlakbij staat 

maar vooral dat we als een van de eerste organisaties de mensen 

kunnen benaderen. We maakten gelijk gebruik van de mogelijkheid om 

bij de tafel van de gemeente de vrijwilligerswaardering op te halen, dit 

is een mooie metalen drinkfles. Het valt me op dat er best wel veel 

mensen zijn die de organisatie kennen of de fietsen ergens zien rijden. 

Er wordt een oefenrondje gemaakt door Joke met een meneer die 

wellicht vrijwilliger wil worden. Een pas begonnen vrijwilliger, geworven 

door Ed tijdens een rit met een gast, heeft iemand bij zich die zich pas 

had opgegeven als gast. Joke had haar de hele week geprobeerd te 

bellen maar geen contact en dan komen ze er elkaar daar tegen! Ook 

met haar wordt een proefrit gemaakt en ze wordt gelijk ingeschreven 

als gast. De adresgegevens van een aantal mensen wordt genoteerd en best veel mensen nemen de folder mee om er 

thuis verder naar te kijken. De concurrentie van andere organisaties is groot, er zijn veel kramen die allemaal bezet zijn. 

Nu dus maar hopen dat de geïnteresseerden ook contact opnemen met ons. Henriette 
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Reacties van de deelnemers op Fietsmaatjes 3e verjaardag 

  

• Geweldig georganiseerd, prachtige route, verbindend, super gezellig, aanrader! 

• Het was een supergezellige middag, goed georganiseerd, mooie route. Voor herhaling 

vatbaar.  

• Mijn Moeder, Wil heeft genoten, ze heeft nog nooit zo’n leuke dag gehad was haar reactie. 

Super bedankt de dag zat mooi in elkaar en dank aan jullie en alle vrijwilligers TOP 

• Ik wil jullie bedanken voor gisteren. Heb een hele leuke dag gehad en ben dacht ik niet de 

enige. 

• Wat was het gezellig en wat een ontzettend leuke dag heb ik gehad. Ik wil iedereen bedanken voor deze geweldig 

gezellige dag. 

• 21 september Fietstocht. Het was Alzheimer dag en het 3-jarig 

bestaan van Fietsmaatjes Apeldoorn. We begonnen bij van der Valk 

met koffie, thee en gebak. De dames en heren kregen een mooi 

speldje “vergeet mij niet”, zo mooi. Daarna een groepsfoto 

gemaakt. We begonnen aan onze fietstocht naar de Groenehoven. 

Daar werden we ontvangen met Turkse muziek, en thee en hapjes. 

Daarna weer een fietstocht gemaakt naar de markt en daar was 

het smartlappenkoor. Richard stapte van de fiets af en ik bleef 

zitten. Ed kwam naast mij zitten en dat was natuurlijk feest. Ed 

heeft super mooi gezongen en ik maar weer lachen. Als afsluiting 

nog een ererondje fietsen, en weer terug naar van der Valk waar 

we als afsluiting nog een drankje op de geslaagde middag namen. 

Ik heb met Richard gefietst, en dan heb je geluk want dan mag je 

voorop. Richard bedankt dat je mijn fietsmaatje was, en jullie 

allemaal bedankt voor de super mooie middag. Nel Schemmer 

• Tot slot nog wat foto’s van deze leuke verjaardag. 
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Persoonlijke verhalen 
  

 

Dubbel Feest voor Elly Eind september mocht Elly 90 kaarsjes uitblazen. Een 

dag later hebben we dit nog even overgedaan en samen een kopje koffie 

gedronken, bij van der Valk. Uiteraard hoort daar een gebakje bij en als 

verrassing had ik een kaarsje gevraagd (dit werd vuurwerk.) De volgende rit 

met Elly wordt onze 25ste rit. Ooit begonnen vanuit de woning boven het 

winkelcentrum De Anklaar en nu alweer een tijdje vanuit Sprenkelaarshof in de 

wijk Zuidboek. Elly, ik hoop nog vele ritten met je te mogen maken. Je 

fietsmaatje, Ed van Leeuwen  

 

Sportcafé Omnisport 

Zin in een korte pauze, even uitrusten of opwarmen? Breng eens een bezoek 

aan het Sportcafé van Omnisport. Omnisport aan De Voorwaarts (vlakbij Intratuin) is dagelijks geopend. Wanneer er geen 

grote evenementen worden gehouden (het is er meestal rustig) 

dan is de toegang gratis. Het Sportcafé op de 1e verdieping is 

dan altijd geopend en met de lift te bereiken (deze bevindt zich 

links schuin achter de grote trap). Wanneer je geluk hebt wordt 

er op de wielerbaan getraind door de elite baanwielrenners van 

de KNWU. Die trainen meestal in de ochtend. Leuk om naar te 

kijken. Maar ook de lege wielerhal is een imposante omgeving 

en waard om eens te bekijken. Aan de andere zijde van het 

Sportcafé bevindt zich de Topsporthal, thuisbasis van Dynamo. 

Daar trainen regelmatig volleyballers. Wanneer het meezit kun je 

er koffie, thee of een andere consumptie nuttigen. De balie is 

echter niet altijd bezet. Maar je kunt er gerust een kijkje nemen 

en even uitblazen. Nel van der Belt en Huub Geelen 

 

 

 

 

Radio Kootwijk is een iconisch herkenningspunt op de Veluwe, dat 

regelmatig bezocht wordt door Fietsmaatjes. Maar niet vaak met 2 

fietsen tegelijk. Marijke en Jeroen trapten samen met hun gasten 

Henk en Hannie tegen de heuvels van de Veluwe op om daarna trots 

te kunnen poseren voor de oude radio toren.  

 

 

Kunst Onderweg. Ons recente bezoekje aan station Immenberg met 

haar 8 kunstwerken op de pilaren van een viaduct, smaakte naar 

meer. Er blijkt in Deventer een kleine woonwijk te zijn (Sluiswijk) waar 

een 9-tal huizen versierd zijn met grote street art muurschilderingen. 

Daar moesten we natuurlijk heen. Na de spoorbrug over de IJsel even 

zoeken naar de Tjoenerstraat maar vanaf daar 3 straten met 

huishoge kleurrijke schilderijen. Gratis en voor niets te bezichtigen. Even poseren en met een mooie ervaring rijker zijn 

we daarna door gefietst naar de Brink voor een kop koffie 

en om na te genieten van deze verrassende wijk, waar de 

kunst op straat is te vinden.  Ook in Apeldoorn is de kunst 

op straat te vinden. Binnenkort meer hierover. Frank en 

Richard 
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